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Chiro Mere – Kerkliedjes 

Brood En Wijn 
Laat Heer dit brood en deze wijn 
Teken van vertrouwen zijn. 
In het leven in de mens, 
In de toekomst, in uw wens. 
Aan een wereld mee te bouwen 
Waar men liefde kan beschouwen 
Als brood en wijn. 

Refrein 
Heer, Heer, Heer, Heer, 
Heer wilt gij dan voor ons zijn. 
Heer, Heer , Heer, 
Dit brood en deze wijn. 
 
Laat Heer dit brood en deze wijn 
Hand en hart van mensen zijn. 
Kleine gave, kleine daad 
Om uw vrede waar 't om gaat. 
In een wereld mee te bouwen 
Waar men liefde kan beschouwen 
Als brood en wijn. 

Refrein 

Daar Waar Vriendschap Is 
Daar waar vriendschap is 
En liefde 
Daar waar vriendschap is 
Daar is God 

Danken Wij God Voor Elkaar 
Danken wij God voor elkaar 
Vraag maar niet hoe, vraag niet waar 
Kijk om je heen en geef toe 
God wordt ons, mensen, nooit moe 

De Heer I Waarlijk Opgestaan  
Refrein 
De Heer is waarlijk opgestaan, hallelujah. 
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Chiro Mere – Kerkliedjes 
 
 
Jezus deed de dood teniet, 
Zing daarom het hoogste lied 

Refrein 

Vrouwen uit Jeruzalem, 
Kwamen vroeg en zochten Hem. 

Refrein 

En hoe groot was hun verdriet 
Want zij vonden Jezus niet 

Refrein 

Maar een engel sprak hen aan: 
Die gij zoekt, is opgestaan 

Refrein 

Denk toch aan zijn eigen woord, 
Dat gij vroeger hebt gehoord" 

Refrein 

Hij, de grote mensenzoon 
Gaat door 't graf heen naar zijn troon 

Refrein 

Zoek Hem bij de doden niet 
Maar zing mee het hoogste lied 

Refrein 

Er Kan Hier Wat Veranderen 
Zolang nog wordt gezegd: aan blank hoort het recht 
En zwart heeft nog zo veel te leren; 
Zolang nog wordt gezegd: wij zijn meer waard, 
Dan is 't aan ons om om te keren. 
Wanneer wordt eens gezegd, wanneer wordt echt, 
Dat wij hun waarde willen eren. 
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Chiro Mere – Kerkliedjes 
Refrein 
Er kan hier wat veranderen in denken, doen en handelen, 
De hele wereld kan gered met elke stap door jou gezet. 
 
Zolang nog wat gebeurt, is vals gekleurd, 
Zolang het nieuws dat wij bekijken, 
Zolang nog elke bericht tot ons gericht, 
Alleen bericht is van de rijken. 
't Wordt tijd dat wij misschien dat spel doorzien 
En zorgen dat de leugens wijken. 

Refrein 

Zolang in naam van 't geld, de macht nog telt 
En wapens maakt om meer te doden. 
Zolang om dat geweld, de honger kwelt, 
Weet dan dat inzicht is geboden: 
Men houdt het leed in stand, er is een band, 
Want geld en macht en eer zijn goden. 

Refrein 

Zolang er nog een kloof in ons geloof 
Bestaat met wat wij hier beleven, 
Zolang men nog vergeet in al dat leed 
Dat onze god kiest voor het leven. 
Het wordt de hoogste tijd, dat elk belijdt: 
Geloof is doen, geloof is geven. 

Refrein 

Zolang een mens om recht en vrede vecht, 
Zolang nog mensen moeten lijden, 
Zolang een kind nog sterft en honger erft, 
Tot zolang zullen wij nog strijden. 
Ons delen blijft een nood, maar ook in 't groot, 
Het lange werk aan nieuwe tijden. 

Refrein 
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Chiro Mere – Kerkliedjes 
Het komt er dus op aan, hier door te gaan: 
De eenvoud maakt ons best tevreden. 
Er groeit een nieuwe tijd: verbondenheid. 
En elk voor zich is nu verleden. 
We werken aan een droom in tegenstroom, 
Een droom van recht, een droom van vrede. 

Refrein 

Geef Mij Een Hart 
Geef mij een hart, een nieuw en levend hart. 
Heer, neem dat stenen hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw en levend hart. 
 

Geef mij een hart, een nieuw, eenvoudig hart. 
Heer, neem dat trotse hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw, eenvoudig hart. 
 

Geef mij een hart, een nieuw, barmhartig hart. 
Heer, neem dat zondig hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw, barmhartig hart. 
 

Geef mij een hart, een nieuw, tevreden hart. 
Heer, neem dat harde hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw, tevreden hart. 
 

Geef mij een hart, een nieuw, gelovig hart. 
Heer, neem dat zoekend hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw, gelovig hart. 
 

Geef mij een hart, een nieuw en hoopvol hart. 
Heer, neem dat duister hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw en hoopvol hart. 
 

Geef mij een hart, een nieuw, beminnend hart. 
Heer, neem dat koude hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw, beminnend hart. 
 

Geef mij een hart, een nieuw, gelukkig hart. 
Heer, neem dat eenzaam hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw, gelukkig hart. 
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Chiro Mere – Kerkliedjes 
Geef mij een hart, een nieuw en levend hart. 
Heer, neem dat stenen hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw en levend hart. 
 

Geef mij een hart, een nieuw en levend hart. 
Heer, neem dat stenen hart toch van mij weg. 
Geef mij een hart, geef mij een nieuw en levend hart. 

Geef Rust, O Heer  
Geef rust, o Heer 
Geef uw vrede aan de doden 
En dat het eeuwig licht der heerlijkheid 
Over allen schijnen moge! 
 

U komet de lofzang toe o Heer 
In Sion aan u het offer in Jeruzalem. 
Verhoor ons smeken, Heer, 
Want alle leven keert tot u terug 

Gloria in Exelcis Deo 
Engeltjes door het luchtruim zwevend 
Zongen zo blij, zo wonderzacht 
Van de Heer van dood en leven 
Die er vrede op aarde bracht 

Refrein 
Glo-o-oria 
In Excelsis Deo 
Glo-o-oria 
In Excelsis Deo 
 
Zongen blij en wonderklare 
Van 't lief kindje rein en teer 
En de herders die daar waren 
Knielden bij de kribbe neer 

Refrein 
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God Zij Geloofd Om Kanaän 
God zij geloofd om Kanaän, 
Dat land vol druiven en vol graan, 
Dat overvloeit van melk en honig. 
Hij geeft zijn oogst te rechter tijd, 
Dat land is enkel vruchtbaarheid: 
Gezegend land om in te wonen. 
 

Hier druipt de regen van Gods Woord, 
In alle beken stroomt het voort, 
Het drenkt de luisterende velden 
Die zijn gehoorzaam aan zijn lied, 
En al doorgronden zij het niet, 
Zij zullen het de mensen melden. 
 

Al het gezaaide spreekt Gods Woord, 
Het plant zich duizendvoudig voort: 
Wie is zo doof dat hij niet luistert? 
Wie is zo traag dat hij niet weet 
Hoe God een Heiland komen deed, 
Een zaad waarvan het weiland fluistert? 
 

En op de wei daar staat het Lam, 
Dat werd gezocht door Abraham, 
Om God de Schepper te aanbidden: 
Een lam, een zaad, een weerloos Woord, 
Dat wordt in Kanaän gehoord, 
Daar is God vruchtbaar in ons midden. 
 

Zo zingen wij op hoge toon 
Van Kanaän en van uw Zoon, 
Uw Woord is melk, uw liefde honig. 
Over de aarde waait de wind: 
Uw adem maakt ons welgezind 
Om zingend in dit land te wonen. 

Handen Heb Je… 
Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet. 
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Chiro Mere – Kerkliedjes 
Refrein 
Open uw oren om te horen, 
Open uw hart voor alleman. 
 

Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed inspreekt. 

Refrein 

Schouders heb je om te dragen 
Zorg en pijn van alleman 
En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander beter kan. 

Refrein 

Voeten heb je om te lopen 
Naar de mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is. 

Refrein 

Oren heb je om te horen 
Naar de mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In zijn God die liefde is. 

Refrein 

Heilig Heilig Heilig 
Heilig heilig heilig de Heer 
De God der Hemelse machten 
Vol zijn Hemel en aarde van Uw heerlijkheid 
Hosanah in den Hoge 
Gezegend Gij die komt in de naam des Heren 
Hosanah in den Hoge 
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Chiro Mere – Kerkliedjes 

Ik Ben De Wijnstok 
Ik ben de wijnstok, 
Mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, 
Dus blijf in Mij, Ik blijf in u, 
Dan vindt Hij vruchten hier. 
 

Zing voor de Vader, de wijngaardenier, 
Dus blijf in Mij, Ik blijf in u, 
Dan vindt Hij vruchten hier. 
 

Ranken onvruchtbaar 
Die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
Zij moeten branden. 
Dus blijf in Mij, Ik blijf in u, 
‘t Is waarheid wat Ik zeg. 
 

Zing voor de Zoon want zijn woord is uw weg, 
Dus blijf in Mij, Ik blijf in u, 
‘t Is waarheid wat Ik zeg. 
 

Laat dan mijn woorden 
Uw waarheid en uw leven zijn, 
Blijf in mijn liefde, 
Zoals ik in de Vader blijf, 
Gij zult vol vreugde zijn. 
 

Bidt om de Geest, om het brood en de wijn, 
En al wat gij de Vader vraagt 
Zal u gegeven zijn. 

Ik Bied U Dit Brood  
Ik bied U dit brood 
't Is als gave niet groot 
Neem mijzelf, neem mijn hart, mijn verstand. 
Want in wijn en in brood, 
Kom ik los van de dood, 
Reikt de hemel de aarde de hand.  
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Refrein 
Heer, Heer, neem het aan. 
Neem mijzelf,  
Neem mijn hart, 
Mijn verstand. 
Want in wijn en in brood 
Kom ik los van de dood, 
Reikt de hemel de aarde de hand.  
 

Ik bied U de wijn 
Die een teken moet zijn 
Van een nieuw en een eeuwig verbond. 
Waarin Gij hebt hersteld 
Wat door zondig geweld 
Ook in mij door het kwaad werd gewond.  

Refrein 

Ik Had Een Droom Van Een Wereld 
Refrein 
Ik had een droom van een wereld  
Wereld waaraan wij samen bouwen, 
Droom van een wereld, wereld heel nieuw. 
 

Wegen bouwen, maar dan allen samen, 
Handen reiken, waaraan allen samen. 
Op weg trekken met ons allen samen, 
Wegen verleggen en hand in hand trekken naar een nieuwe 
tijd. 

Refrein 

Harten geven, maar dan allen samen, 
Beter leven, met z'n allen samen, 
Angst verjagen bij ons allen samen, 
Geven ons hart aan mekaar om te leven in een nieuwe tijd. 

Refrein 
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Chiro Mere – Kerkliedjes 

Jezus Is De Goede Herder 
Refrein 
Jezus is de goede herder, 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede herder, 
Brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
Als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
Die de Heer bij name kent. 

Refrein 

En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet, 
Denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 

Refrein 

Kyrie: Kome Over Ons Uw Geest 
Kome over ons uw Geest 
Uw kracht tot vrede 
Geef het kwaad geen macht 
Over ons. 

Lied Van De Samenkomst 
Mensen van overal aangewaaid, 
Vormen hier weer een kring tesamen. 
Vele gezichten, elk zijn verhaal, 
Is dit maar dromen af horen wij bijeen ? 
 
Woorden al eeuwenlang doorverteld 
Worden opnieuw met kracht geladen. 
Spreken en luist'ren; stilte die valt, 
Voel je Gods adem die door de stilte breekt? 
 
Vieren met flarden van oud en nieuw, 
Zomaar het leven kansen geven, 
Handen en plannen samengelegd, 
Dan slaat het vuur uit waarop de wereld wacht. 
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Niemand Leeft Voor Zichzelf 
Niemand leeft voor zichzelf 
Niemand sterft voor zichzelf 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer 
Aan Hem behoren wij toe 

Span Een Draad 
Bij jezelf en om je heen 
Zie je 't zo vaak gebeuren: 
Een mens die rond zijn eigen draait 
Begint al gauw te zeuren. 
 

Alleen op een eiland leeft geen een 
Je weeft maar draden om je heen;  
Een andere wordt voor jou tot last 
Je zit verstrikt, ja je zit vast.  

Refrein 
Span een draad, weg uit jezelf, 
Bouw bruggen en smeed banden. 
Maak de sprong, stap uit jezelf 
En neem jezelf in handen.  
 

Het komt er nu voor ons op aan 
Om uit onszelf te treden 
Om heel bewust naar andere toe 
Ons netwerk te verbreden 
 

Dus blijf niet steken in je hoek 
Da's niet meer te verkopen. 
Want kleine mensen zijn op zoek 
Naar tekens om te hopen.  

Refrein 

Span je draden wereldwijd 
Doorbreek de enge grenzen 
Naar oost en west, naar noord en zuid: 
't Gaat overal om mensen. 
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Een droom van vrede eens voorgoed 
Die roept ons om te geven, 
Opdat wij samen doen wat moet 
Verbonden echt gaan leven.  

Refrein 

Stil Maar, Wacht Maar, Alles Wordt Nieuw 
Refrein 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw 
De hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw 
De hemel en de aarde. 
 

Nu gaan de bloemen nog dood. 
Nu gaat de zon nog onder. 
Nooit gebeurt er een wonder, 
niemand kan zonder brood. 

Refrein 

Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen. 
En als je weg wilt schuilen, 
kun je haast nergens heen. 

Refrein 

Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten 
vol van zijn heerlijkheid staan. 

Refrein 

Daar is geen dorst of verdriet. 
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven, 
en dat geluk eindigt niet. 

Refrein 
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Tot Zeven Maal Zeventig Maal 
Tot zeven maal zeventig maal 
Vergeef ik een ander zijn schuld 
Tot zeven maal zeventig maal 
De Heer heeft met mij ook geduld 

Ubi Caritas 
Ubi Caritas 
Et Amor 
Ubi Caritas 
Deus ibi est 

Vrede Is Onze Weg 
Refrein 
Elke heuvel moet geslecht,  
Elke bocht moet recht. 
Gedempt moet elke kuil en elke voor.  
Elk voor zich wordt ongedaan,  
Geen geweld zal nog bestaan:  
Vred' is onze weg: ga door. 
 

Ga dan op weg in een lange stoet.  
Breng aan de mensen uw vredesgroet.  
Trek een spoor van hoop op een nieuwe tijd:  
Vrede, recht en veiligheid. 

Refrein 

Ga dan op stap: waag de ommekeer,  
Weg uit de stad van meer en meer. 
Leef een nieuw vertrouwen: een morgen daagt,  
De minsten worden groot gemaakt. 

Refrein 

Leef dan de vrede: breek en deel,  
Roep om de vrede, maak mensen heel.  
Waak en bid tegen haat en leed:  
Dat wapens worden omgesmeed. 

Refrein 
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Want God Is Goed 
Juicht Jahweh toe heel 't aardrijk rond, 
Juicht God ter eer, dient Hem met vreugd 

Refrein 
Want God is goed en zijn gena 
Duurt blijvend voort in eeuwigheid  (x2) 
 

Treedt jub'lend toe tot waar Hij woont, 
Treedt nader bij zijn aangezicht: 

Refrein 

Getuigt en zingt : uw Heer is God, 
Zijn eigen hand heeft ons gevormd 

Refrein 

Zingt Hem uw lof en laat door u 
Zijn heil'ge naam gezegend zijn 

Wil Je Wel Geloven  
Wil je wel geloven dat het groeien gaat 
Klein en ongeloof'-lijk als een mosterdzaad 
Dat je had verborgen in de zwarte grond 
En waaruit een grote  boom ontstond.  
 

Wil je wel geloven het begin is klein 
Maar het zal een wonder boven wonder zijn  
Als je het gaat wagen met Gods woord alleen:  
Dan gebeuren wond'ren om je heen.  
 

Wil je wel geloven dat je vrede wint 
Als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad 
Groeit de liefde uit boven haat. 

Zing Zing 
Refrein 
Zing, zing, de wereld wordt een marktplein,  
Een thuis voor alle mensen oud en jong,  
Laat die wereld ook jouw droom zijn,  
Aarzel niet, doe met ons mee, en waag de sprong! 
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Men zegt je vaak je kunt toch alles krijgen  
Welvaart is er nu voor iedereen,  
Geloof dat niet, maar durf ook verder kijken  
Dwars door de valstrik heen, 

Refrein 

Een nieuwe wereld, wil je daaraan bouwen,  
We rekenen op jou, doe jij ook mee,  
Die mooie droom, daar moet je vast aan houden,  
Kom zeg nu toch niet nee! 

Refrein 

Begin j' eraan, dan tast je vaak in 't donker  
Je doet wel wat maar 't gaat niet echt vooruit,  
Je denkt: was ik er maar nooit aan begonnen,  
Hoe raak ik hier nog uit. 

Refrein 
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